
In de week gelegd 52-25, 21-12-2025, Roze 
Jesaja 7, 10-14; Romeinen 1,1-7; Matteüs 1,18-24  

 
Roze is de liturgische kleur vandaag, de derde zondag van de Advent.  Ja, 
de Schrift draagt heden een ‘roze bril’. Die moet je soms opzetten om 
moed te houden. Neem Rotterdamse huizenbezitters die bij afkoop van 
de erfpacht gedwongen worden een bedrag van meer dan een ton  op 
tafel te leggen. In een vergadering met raadsleden daarover laat één van 
hen weten dat Rotterdam, 85 jaar ná het bombardement nog steeds 
geen hart heeft (Trouw 17-12-2025). Naar wie keren wij ons bij bedreiging, 
wie heeft hart voor ons? 

 
In de eerste lezing geeft de profeet Jesaja raad aan koning Achaz van Juda. Deze voelt de 
hete adem van zijn vijand (Assyrië!) in zijn nek en vraagt hulp aan de profeet. Jesaja 
spoort de koning aan zijn heil bij God te zoeken, vraag God om een teken. Maar de 
‘schijnvrome’ vorst laat het afweten. Dan geeft God Zélf raad in een visioen: zie de 
maagd zal een zoon ter wereld brengen die gij de naam Emmanuel zult geven: God met 
ons. Raak niet in paniek, heb vertrouwen. God is mét je en leid je. Achaz haakt af, maar 
God houdt zijn belofte gestand voor ieder mens die op Hem vertrouwt. 
 
In zijn brief aan de christenen van Rome noemt Paulus zich een dienstknecht van Jezus. 
Hij weet zich door God bestemd om het evangelie, het goede nieuws van Jezus, aan de 
wereld te verkondigen. Paulus vertelt dat Jezus geboren is uit het geslacht van David en 
dat hij, naar de heilige Geest, de zoon is van God; de beloofde verlosser. Dat toont Jezus 
ons in zijn verrijzenis uit de dood. Als apostel van het evangelie verkondigt Paulus dat wij 
allemaal door God geroepen zijn tot de gemeenschap van Jezus en dús tot leven. Heb 
vertrouwen, ook al voel je je bedreigd door een naderende ondergang! 
 
In het evangelie wordt Jozef geconfronteerd met 
zijn verloofde die zwanger is. Maar niet van hém! 
Hij wil Maria in stilte verlaten. Echter, een droom  
vertelt hem dat het kind van de heilige Geest is. 
Wees niet bang, het zal de wereld redden; men 
zal hem de naam Emmanuel geven, God met 
ons. Anders dan koning Achaz, durft Jozef te 
vertrouwen en noemt het kind Jezus. Dat 
betekent God redt; God heeft hart voor ons! 
 
 
 
 


